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Oorlogsvrijwilliger 1940-1945
Oud-Verpleegster van de Belgische Strijdkrachten
in Groot-Brittanié
Vereerd met de Herinneringsmedaille van de
oorlog 1940-1945 'met 2 gekruiste sabels
Medaille van Vrijwilliger 1940-1945
Defense Medal 1939-1945 Star
France and Germany Star
Médaille de la France Liberée
Beheerder Nationaal Jenevermuseum Hasselt
Lid van de Vrienden van het Stadsmuseum,
Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige
Studiekring Hasselt
en Confrerie van de Hasseltse Jenever

geboren te Hasselt op 5 juni 1905
en godvruchtig in de Heer overleden te

St.-Lambrechts-Woluwe op 21 januari 1986.
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De familie dankt U.

Uw familiegeschiedenis was als het ware
een synthese van ons Hasselts verleden,
en U ging er fier op tot een der oudste
Hasseltse geslachten te behoren.

Reeds sinds de 16e eeuw was uw voorge-
slacht nauw verbonden met ons historisch
verleden en telde markante historische fi-
guren onder haar leden. U voelde zich als
vanzelfsprekend dan ook nauw verbonden
met de realisatie van onze musea, het
Stadsmuseum en het Jenevermuseum, die
beiden hun behuizing krijgen in histori-
sche monumenten door uw familie uitge-
bouwd en bewoond.

ledere rechtgeaarde Hasselaar zal zich U
ook herinneren als vertrouwd figuur op
alle Hasseltse manifestaties of ontmoette
U tijdens uw dagelijkse wandeling naar de
Virga Jesse.

Ongetwijfeld zult U daar ook stilgestaan
hebben bij het praalgraf van Barbe de Ri-
viere d’'Arschot, abdis van Herkenrode, die
als laatste van haar geslacht, op haar graf
het epitaaf liet beitelen: «In me rivus
extinctus est - In mij is de rivier opge-
droogd». Voor ons, uw familieleden, per-
soneel en vrienden leeft U echter blijvend
voort in onze herinnering en onze gebe-
den.



