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Het heeft de Heer behaagd tot Zich te roepen de ziel van
Zijn trouwe dienaar

DE HEER

Frans, Isidoor LEYSSENS

Oudstrijder 1914-18. Vuurkruiser, Vereerd met Oorlogs-
kruis met palm. Zegemedaille. Herinneringsmedaille van de
oorlog 1914-18. Lid van de Bond van het H. Hart en an-
dere godvruchtige genootschappen.

ECHTGENOOT VAN MEVROUW
Jeanne CORTHOUTS

Geboren te Diest op 31 maart 1894 en te Hasselt god-
vruchtig in de Heer overleden, op 19 augustus 1966, voor-
zien van de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk en
de Pauselijke Zegen « In Articulo Mortis ».

Dit melden U met droefheid, doch met onderwerping
aan Gods H. Wil, zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen,
broeders, schoonbroeders, zusters, schoonzusters, bloedver-
wanten en het personeel van de Firma's Frans LEYS-
SENS & Zonen en FRALEYCO.

Zij bevelen zijn ziel in uw godvruchtige gebeden aan.

De plechtige lijkdienst, waarop U vriendelijk uitgeno-
digd wordt, gevolgd van de teraardebestelling zal plaats-
hebben in de hoofdkerk St-Quintinus te Hasselt, op dins-
dag 23 augustus 1966 te 11 uur.

Bijeenkomst : Fruitmarkt 16, te 10 u 15.

Vrienden en kennissen die bij vergetelheid geen dood-
bericht ontvingen, gelieven dit als zodanig te beschouwen

Begr. G. Proesmans — Tel. 243 23 — Boomkensstraat 5.



