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Werd tot het hemels Vader-
\huis teruggeroepen, de trouwe en
ijvervolle priester van de Heer,

ZEER EERWAARDE HEER

Michel HERMANS

Rustend pastoor te Koersel
Oud-Kapelaan 'fan Koersel
en Hasselt
Oud-Pastoor van Kiewit-Hasseilt
Oud-rector van het

St.-Elisabethgesticht te Hasseit
geboren te Lummen op 30 oktoe
per 1898 en zeer godvruchtig ont-
slapen in de heer in de kliniek
Virga Jesse te Hasselt op 3 ja-
nuari 1965, gesterkt door de ge-
nademiddelen onzer Moeder de
H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Dit melden U met grote droef-
heid, doch met berusting in Gods
heilige wil :
Juffrouw Martha Hermans, zijn|

zuster ;
De families Hermans en Briers,
Juffrouw Theresia Vanroy, zijn

trouwe huishoudster ;

Zeer Eerwaarde Heren Deken en
geestelijken van het dekenaat
Beringen.

Zeer Eerwaarde Heren Deken en
geestelitken van het dekenaal
Hasselt,

Gedenk hem in Uw gebed.
 De plechtige lijkdienst, met ge-
legenheid tot communiceren, ge-
volgd door de teraardebestelling,
waarop U vriendelijk wordt uit-
genodigd, zal plaats hebben in de
parochiekerk van Koersel op don-
derdag 7 januari a.s. om 10,30 u,

Een tweede gienst zal gecele-
breerd worden in de O. L, Vrouw-
kerk van Hasselt op vrijdag 8
januari om 11 u.

Een Gregoriaans dertigste zw
gelezen worden in de St Quin-
tinuskerk van Hasselt om 8 wu.
vanal 11 januari a.s,

Bijeenkomst en afbaling, Pist-
straat 5, Koersel, om 10.15 u.

Koersel, 3 januari 1965.

Dit bericht dient als enige ken-
nisgeving voor de oud-parochia-
nen in de St.-Quintinusparochie.




