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De Heer Jules CLAES-VANDENHOUDT en kinderen
zijn schoonbroer
De families VANDENHOUDT-GEURDEN,
Monseigneur J M. HEUSCHEN, Bisschop van Hasselt,
Monseigneur P. SCHRUERS, Hulpbisschop van Hasselt,
ZEH g::ken en priesters van het Decanaat Hasselt,

De Eerwaarde Zusters van het St.-Elisabethrusthuis,
Dankbaar om zijn priester zijn, melden wij U het overlijden van
ZEER EERWAARDE HEER

Leopold
VANDENHOUDT

geboren te Hasselt op 8 oktober 1899 en overleden in het Virga-Jes-
se-Ziekenhuis te Hasselt op 21 juli 1985,

De plechtige eucharistieviering zal gecelebreerd worden in de Sint-
Quintinus-Kathedraal te Hasselt op donderd:;kﬁ juli 1985 om 10.30
ucur. gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder op het kerkhof te

enk,

Samenkomst en begroeting aan de Sint-Quintinus-Kathedraal te
Hasselt, vanaf 10 uur.

Gebedswake met H. Mis in het St-Elisabethrusthuis op woensdag
om 19.30 uur

Rouwadressen: Jules Claes-Vandenhoudt, Bochtlaan 5, 3600 Genk;
St.-Elisabethrusthuis, Demerstraat 80, 3500 Hasselt.

Familie, vrienden en kennissen die bij vergetelheid geen overlijdens-
bericht ontvingen, gelieven dit als zodanig te beschouwen

Fun. Remans en Zoon, Genk. Tel. 352792




