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Politici lovend voor

overleden

ere-burgemeester

Meyers
HASSELT

Dinsdag om 10.30 uur
neemt Hasselt afscheid

van ere-burgemeester Paul
Meyers in de Sint-Quinti-
nuskathedraal. De vlaggen
aan het stadhuis hangen
intussen halfstok en in de
hal kan je een rouwregister
tekenen. Meyers stierf
dinsdag in zijn woning in

Brussel.
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“Zijn hart klopte voor Hasselt”

STEVE STEVAERT (SP.A)

“Meester van de timing"”

“Vanuit de oppositie heb ik Meyers dikwijls
proberen op te jagen, maar dat lukte niet. Hij was
een vriendelijk man, van wie ik ontzettend veel
geleerd heb. Zijn grootste troef was zijn gevoel
voor timing. Toen ik burgemeester was, schreef
hij me geregeld briefjes om me te feliciteren met
een project of gewoon om raad te geven.”

ROMAIN ONKELINX (OPEN VLD)

“Een eerlijk mens”

“Hij was altijd eerlijk, en dat apprecieerden de
mensen ook”, zegt Romain Onkelinx, die als
liberaal schepen werd tijdens het Meyers-tijd-
perk. “Politieke kleuren vervaagden bij hem als
het om het goed besturen van Hasselt ging. Als
je bij hem met goede argumenten kwam, haalde
je vaak je gelijk.”

MARC VANDEPUT (CD&V)

“Hij vond de 900 uit”

Gedeputeerde Marc Vandeput leerde Paul Mey-
ers in 1977 kennen. “Paul was als burgemeester
visionair. Hij bouwde het cultureel centrum, het
Virga-Jesseziekenhuis, de brandweerkazerne en
het zwembad. Ook als minister scoorde hij. Toen
hij na een lange vergadering in Brussel op de weg
tussen Leuven en Diest met zijn chauffeur op een
zwaar ongeval stootte, wisten ze niet meteen wat
te doen. Een paar weken later lanceerde hij de
900, vandaag de 100-hulpcentrales.”

HERMAN REYNDERS (SP.A)

“Een grote meneer”

Gouverneur Herman Reynders debuteerde in de gemeenteraad toen
Meyers de fakkel al aan Louis Roppe had doorgegeven. “Maar als hij
op de raadsbanken het woord nam, zweeg iedereen. Hij kwam me ook
regelmatig, op zijn rustige wijze, zeggen wat hij goed of slecht vond..”

WILLY CLAES (SP.A)

“Wederzijds respect”

Minister van Staat Willy Claes en Paul Meyers
vochten in Hasselt menig politiek steekspel
uit. “Maar altijd met respect voor elkaar. Als
Paul grote projecten wilde lanceren, riep hij mij
trouwens bij zich.”

“Zo hebben we, vanuit de oppositie, nooit
gemord over de serieuze extra kosten die er
kwamen bij de bouw van het cultureel centrum.
Als hijdingen deed die goed waren voor de stad,
steunden we hem voluit.”

(1) Rouwregister,
elke dag van 9
tot 16 uur, stad-
huis. Begroeting:
dinsdag 25 janua-
ri, vanaf 9.30 uur,
Sint-Quintinuska-
thedraal.




