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Met dank voor uw genegenheid, uw gebed
en het delen in onze droefheid.

« Pulvis es et in
pulvere reviveras »

« Ik heb de hemelse wegen van de Heer vervoegd.
Qoit zullen wij, die elkaar hebben liefgehad, opnieuw verenigd zijn
in het hemelse licht.

Mijn ogen zullen U niet meer kunnen zien, maar de gedachten en de
liefde die ik voor U koester zullen U nooit loslaten. Integendeel.
Steeds zal ik U intens en oprecht liefhebben; Zo sterk dat jullie nimmer
alleen zullen zijn.

Zolang ik in uw hart en geest vertoef, zolang zal ik nooit echt dood zijn.
En al treft ons allen vroeg of laat hetzelfde lot, toch bestaat er naast de
dood ook het leven en de vurige hoop op zekere dag in het hiernamaals
herboren te worden.

Mijn grenzeloze erkenning gaat uit naar mijn geliefde en niet te
overtreffen echtgenote die sinds haar jeugd slechts één ideaal voor ogen
houdt: een mateloze inzet voor de medemens en voor allen die haar
dierbaar zijn.

Nooit zal haar onvoorwaardelijke dienstbaarheid voldoende naar
waarde worden geschat.

Mijn lieve kinderen, omring daarom uw Mammy met tederheid en
genegenheid.

Moge God de Almachtige Heer U allen zegenen, in bescherming nemen
en U bezielen met kracht, moed en rechtschapenheid. »

Henry Nolens



