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Familie Proesmans in 1912 
 
“Virga Jessefeesten 1912. Op dit prachtig dokument zie je de vijf 
kinderen uit het Hasseltse gezin Proesmans. Bertha, Florent en Martin 
(staande op de foto) stelden in de stoet de Heilige Familie voor. Je ziet 
ze hier in hun originele klederdracht die ze droegen tijdens de 
ommegang. Bertha (Maria) stierf in 1971 (nvdr: 1970), Florent (Jezus) 
overleed in 1950 en Martin (St.-Jozef) kwam in 1969 bij een ongeval 
om het leven. De knaap links op de foto is Jan Proesmans. Hij is 
momenteel 77 jaar oud en woont in de Lazarijstraat te Hasselt. Jan 
moest tijdens de Virga Jessefeesten van 1912 de haag vormen rond 
de kongregatie van de Virga Jesse. Zijn broer Joris, uiterst rechts op 
de foto beeldde in die feestencyklus het Heilig Paterke van Hasselt uit. 
Joris is nu 75 jaar en is de parochieherder van Lozen-Bocholt.” 
 

 


